


Opgesloten in mijn leven
Gevangen onder eigen huid
Ik zoek een kier om te ontsnappen

Ik wil er zo graag onderuit

Gaan naar waar ik graag wil zijn
Waar ik ruimte voel en lucht
Waar ik vrij ben om te dansen
Licht als een vlinder

Nooit meer terug

Wilt u de familie digitaal condoleren? We hebben voor onze vader een
herinneringspagina aangemaakt op mainasse.condoleersite/karel-barbier

Correspondentieadres:
Familie Ambagtsheer-Barbier
Hongerlandsedijk 488

3201 LW Spijkenisse

Na een mooi lang leven, en dankbaar voor wat hij voor ons heeft gedaan, hebben we

afscheid genomen van onze lieve vader; schoonvader en opa

*Rotterdam, 2| december 1926 - THoogvliet, |4 september 2023

Marian en Gerard
Marley
Wil

Klein- en achterkleinkinderen

U bent uitgenodigd voor het afscheid op woensdag 20 september 2023
om 13.30 uur in de kleine aula van Crematorium Rotterdam,
Maeterlinckweg 101 te Rotterdam-Zuid.

Aansluitend is er een mogelijkheid om te condoleren en samen te zijn.



