Als ik slaap, dan zie ik je in mijn dromen.
Dan denk ik steeds aan jou.

Als je dan vraagt hoe het zou komen?
Het antwoord zijt:

"Omdat ik van je hou. Manise manise”.

Emo

Wilt u de familie digitaal condoleren of een herinnering delen?

Wij hebben voor Bapa Emo een herinneringspagina aangemaakt op

www.mainasse.condoleer.site/semuel-anakotta

Correspondentie-adres:
Mainasse Bijzondere Uitvaartzorg
t.a.v. familie Anakotta
Mariénwaard 33

2904 SE Capelle aan den lJssel

Geheel onverwachts en intens verdrietig
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn
zorgzame man, onze allerliefste vader en trotse opa

Semuel Anatotta

"Bapa Emo”
* Merauke, 10 april 1942 - 1 Ridderkerk, 1 april 2023

Co

Evy en Marcel
Anne-Liv

Grootfamilie Anakotta

Bapa Emo ligt thuis.

Bezoeken is alleen mogelijk tijdens onderstaande tijden:
Dinsdag 4 april tussen 14.00 en 16.00 uur en 19.00 en 21.00 uur
Woensdag 5 april tussen 19.00 en 21.00 uur

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 7 april 2023
om 11.00 uur in de Protestantse Gemeente Levensbron,
Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk.

Aansluitend zullen wij Bapa Emo begraven op
Begraafplaats Vredehof, Lagendijk 112 te Ridderkerk.

U bent daarna uitgenodigd voor een samenzijn
bij S.V. Ten Donck, Kastanjelaan 32 te Ridderkerk.



